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Kamperen in Europa
Deze rubriek bevat aanbevelingen van leden over kampeerterreintjes in het 
buitenland. Indien het terrein beschikt over een internetadres vermelden wij 
het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite > kamperen > in 
het buitenland. 

Het eiland Mull 
(voor de westkust van Schotland)

In Schotland, ten noorden van de 
Great Glen, heeft onze 111 jaar oude 
Engelse zusterclub ‘The Camping 
Club of Great Britain and Ireland’ 
maar enkele terreinen (Skye en 
Inverewe). Je vindt ze op 
www.campingandcaravanningclub.
co.uk/ukcampsites/smallsites/

De clubterreinen verschillen steeds 
sterker van onze NTKC-terreinen; 
veel verharde genummerde plaat-
sen, stroompalen, reserveringen, 
hoge bezetting en inmiddels ook 
trekkershutten. Toch is het prima 
kamperen op de clubterreinen,de 
plaatsen zonder stroom zijn de 
mooiste. Met de CCI-kaart betaal je 
het ledentarief. Ook op de vrese-
lijke holidayparks, met lange rijen 
mobilhomes, valt het vaak mee. 
Juist aan de mooie buitenrand is 
vaak plaats voor trekkers.
Op Mull vonden we drie terreinen 
met een hoger NTKC-gehalte; stil, 
zonder terreinverlichting, zonder 
genummerde plekken, met een 
mooi uitzicht en met de mogelijk-
heid om een vuurtje te stoken voor 
de tent. www.ukcampsite.co.uk/
sites/results.asp?county=Isle%20
of%20Mull

Mull (50 x 50 kilometer) is Schot-
land in het klein; havenplaatsjes 
met kleurige huizen (Tobermory) 
prachtige baaien, kastelen, stran-
den, slikken, hoge kliffen, smalle 
steile weggetjes strak langs de kust, 
watervallen, kale bergen in het 
binnenland, mist, midges en veel 
vogels. Voor de westkust van Mull 
liggen kleine eilanden. Wij waren 

op Iona met het bekende klooster 
en op Staffa met de papegaai-
duikers, grotten en bijzondere 
rotsformaties.

Calgary Bay; aan de noordwestkant 
van Mull. Een legaal wildkampeer-
terreintje aan een prachtig beschut 
Tahiti-achting zandstrand (geen 
palmen en iets kouder). Met een af-
gezet deel voor tenten en een deel 
voor kleine kampeerauto’s. 

Daarnaast staat een klein toilet-
gebouw, niet schoon en zonder 
drinkwater. Je mag er maximaal 
twee nachten staan. Gratis. www.
isle-of-mull.net/accommodation/
wild-camping/

Killiechronan; midden op Mull, 
vier kilometer westelijk van Salen. 
Een strook grasland aan Loch 
Na Keal bij de monding van een 
riviertje. Een plek voor vogelaars, 
de zeearend huist op de berg achter 
het terrein. Met mooi uitzicht op het 
Loch. Een ranzige toiletgelegenheid 
op 200 meter van het terrein, in 
oude schuren bij een autosloperij. 
£ 4,00 per persoon.
www.flickr.com/photos/jtrickey/
4878342727/in/photostream/

Fidden Farm; op de zuidwestpunt 
van Mull bij Fionnphort. Een groot 
grasterrein bij een schapenboer. 
Het zicht op het zandstrand met 
roze granietbulten is fabelachtig. 
Op de achtergrond zie je het eiland 
Iona. Hier is het toilet nieuw en 
schoon. £ 6,00 per persoon.
www.coolcamping.co.uk/campsi-
tes/uk/scotland/scottish-isles/isle-
mull/fidden-farm

Harma en Albert Fien

Tjechië
Zo’n 100 km. van Praag en Brno 
ligt in Cervana Recice ‘Camping 
Kovarna’. Deze heeft een Neder-
landse eigenaar. Telc ligt op ong. 
55 km en is een heel leuk stadje. 
39 Royale kampeerplekken. 
Zoals de site eruit ziet zo is het in 
werkelijkheid ook.
www.campingkovarna.nl
tel +420 565 398005

Silvia Westerhof

Hongarije
Net terug van een vakantie in 
Hongarije. 
In Szentkirály stonden we op een 
schitterend, maar wel eenvoudig 
terrein: ‘Fantázia Tanya’. De reeën 
kwamen voor onze neus uit het 
bos, de bijeneters zaten op de 
elektriciteitsdraden, we zagen een 
sakervalkje dat achter een wiele-
waal aanzat, dezelfde vogel die 
even later een zwaluw uit de lucht 
plukte... Er zaten wielewalen, kleine 
klapeksters, puttertjes, grauwe 
klauwieren. Het kon niet op. Al met 
al op het terrein zelf en in de directe 
omgeving zo’n 40 verschillende 
vogelsoorten geteld. 
Je kunt met de eigenaren mee-eten 
tegen een redelijke vergoeding. Bij 
ontvangst kregen we als welkom ge-
lijk een kop koffie. Het is een SVR-
camping, alleen bereikbaar via een 
3 km lange zandweg. Voor caravans 
(vooral met slecht weer) misschien 
wat moeilijker te bereiken.
De site: www.fantaziatanya.com  
Wat ons betreft een aanrader! 

Op de lijst van terreinen voor 
Hongarije staat sinds 2004 ook 
Farm Lator. Wij zijn daar geweest, 
maar voor simpele kampeerders is 
er eigenlijk geen plaats. Er komen 
veel fotoreizen. Men wordt ingevlo-
gen en verblijft er een dag of wat.... 
Valt voor ons niet meer onder de 
categorie kampeerterrein.

Anne-Joke Edzes en Hans Ooster-
baan

Redactie: Op grond hiervan is
Farm Lator van de lijst verwijderd. 

Frankrijk
SVR-terrein ‘Ferme des Benedic-
tines’ in Grandcamp-Maisy is geslo-
ten en staat te koop. 
Camping ‘Bellevue’ in Anduze vol-
doet niet meer aan NTKC-normen. 

Beide adressen hebben we van 
onze lijst op internet geschrapt
In onze vakantie 2012 hebben we 
22 overnachtingsplekken gehad. 
Drie daarvan verdienen naar onze 
mening het predikaat ‘NTKC-proef’. 
Gezien de oproep in Buitenspoor 
willen wij onze clubgenoten die niet 
onthouden. 
1.  SVR 349: camping Rochemaux, 
fam. Van Nieuwenhuyse, 
63380 Miremont (Puy de Dome); 
www.campingrochemaux.info :
we mochten daar met ons tentje op 
een apart stukje grasveld naast het 
huis staan met werkelijk een gewel-
dig uitzicht (de caravans stonden 
50 meter verderop)

2.  SVR 240: camping Le Bon Choix, 
fam. Verbeek, 
09100 Escosse (Ariege); 
www.campingpyreneeen.com : 
we hadden een plek aan de rand 
waar we het idee hadden dat we 
op Ootmarsum stonden met een 
heerlijk uitzicht over bouwland 
en heuvels (er was wel een apart 
tentenveldje maar dat miste het 
uitzicht);
3.  SVR 125: fam. Pol-de Haan:
camping Roudayres,
46360 St. Martin de Vers (Lot); 
www.roudayres.nl : 
hier hadden we helemaal het idee 
op een NTKC-terrein te zijn; we ston-

den er alleen, maar er was ruimte 
genoeg (maximaal 6 plaatsen); een 
prachtig natuurlijk terreintje aan 
een rustig kabbelend beekje; als 
je de auto bij de tent wilde hebben 
moest je daar extra voor betalen 
(een ontmoedigingstarief! prach-
tig); voor (grote) caravans is de 
entree vrij lastig.

Ria en Henk Erkelens

Als jij in je vakantie ook een NTKC-
achtig terreintje bent tegen-
gekomen dan horen wij dat graag! 
buitenspoor@kampeerclub.nl


